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Sống nơi ngoại ô, nhà cửa 
thưa thớt, cảnh vật thì hiu 
quạnh tĩnh mịch, không gian 
êm đềm, và thỉnh thoảng vào 
những đêm bị cúp điện màn 
đêm ập xuống bao phủ cả 
bầu trời, chẳng nghe thấy 
tiếng xe chạy, ngoài đường 

chẳng bóng người qua lại, mọi thứ như thể dừng lại, 
không một tiếng động, ngoài những tiếng côn trùng 
âm ỉ rên xiết, xen lẫn tiếng gió rít từng cơn. Tất cả 
khung cảnh hình như thu gọn nơi căn nhà tôi sinh 
sống, một mình tôi với căn nhà vắng lặng âm u. Cây 
nến được thắp sáng đặt ở giữa nhà để soi sáng như 
một biểu tượng xua tan u tối của màn đêm. Cảm giác 
này làm tôi thèm một tia sáng, thèm ánh bình minh 
đến sớm hơn để thoát ra khỏi bóng đêm đang bao 
phủ. 

Tôi khát khao một tia sáng khi đang đối diện với bóng 
tối, tôi ước ao mặt trời mọc lên chiếu sáng không gian 
để làm sống lại vạn vật, cây cối được vươn mình đón 
làn hơi ấm của mặt trời để tiếp tục sinh tồn, muôn 
thú chim trời cũng được cất tiếng ca riêng để đón 
chào một ngày mới, và để con người có sức mạnh tiếp 
tục sống. Ánh sáng không thể thiếu trong mọi sinh 
hoạt của vũ trụ. Tuy nhiên, chúng ta sống trong định 
luật tư nhiên này, nên chúng ta dường như lãng quên 
chúng. Cụ thể như chúng ta không có cảm giác khao 
khát ánh sáng, khao khát mặt trời, khao khát không 
khí…, bởi vì chúng quá quen thuộc nên ta không coi 
trọng sự hiện diện của nó hoặc không còn nghĩ đến 
sự tồn tại của nó. 

Phúc Âm tuần này Thánh Gioan đã viết rằng: “Thế 
gian chuộng sự tối tăm hơn sự sáng...tất cả những việc 
làm của họ đều xấu xa vì họ ghét sự sáng.” Vậy khi con 
người sống trong tội, hay đam mê bóng tối, thì hầu 
như họ ghét ánh sáng vì họ bị phơi bày những việc 
làm đen tối tội lỗi của họ ra ánh sáng. Thế giới ngày 
nay tràn ngập ánh sáng: ánh sáng đèn điện, đèn mầu, 
đủ mọi thứ ánh sáng, nhất là trong những thành phố 
hiện đại hầu như con người sống không có cảm giác 
ban đêm. Thế nhưng trong ánh sáng đó ẩn nấu nhiều 
bóng mờ, bóng khuất của sự tối tăm bao phủ rình rập, 
đến nỗi nó chiếm lĩnh cả đời sống con người, để rồi 
nó lèo lái dẫn dắt họ bước đi trong đêm, chìm đắm 
trong đam mê tội lỗi. Họ sống mà chẳng biết mình 
sống ra sao, lạc lối và vô định. Đây là điều nguy hiểm 
nhất mà con người ngày nay đang đối diện, vì niềm 
tin của họ vào Thiên Chúa mờ đi, biến dạng, và thậm 
chí mất hết rồi. Họ đánh mất sự kháo khát ánh sáng 
mà đáng lẽ mang lại sự sống cho họ, thay vào đó bóng 
tối thế gian đã làm chủ họ, và họ nuông chiều theo nó 
để thỏa mãn mọi ước muốn tham lam trần thế. 

Thảm kịch nơi lòng con người, là thích sống trong 
bóng tối. Bởi lẽ con người được sinh ra để sống cho 
ánh sáng, chân lý, sự thật và để làm chứng cho ánh 
sáng. Thế nhưng họ luôn bảo vệ sự tối, và làm chứng 
cho sự giả dối. Có những bóng tối của những nơi ăn 
chơi thâu đêm, bóng tối của đam mê dục vọng, bóng 
tối của rược chè hút xách, bóng tối của những quan 
hệ bất chính, xì ke ma túy...Những bóng tối này người 
ta phải bỏ bao nhiêu thời gian công sức, trí tuệ, và 
ngay cả bị dụ dỗ để bước vào con đường này, thậm 
chí họ còn phải bỏ tiền để mua được nó để thỏa mãn 
thú mê say mà họ đang nuông chiều. Nhưng trớ trêu 
thay, cái mà họ bất chấp mọi thứ để đánh đổi thì cuối 
cùng họ nhận lại được gì? Cuộc sống vất vưởng, mất 
niềm hy vọng, mất giá trị nhân phẩm mà đáng lẽ họ 
phải là gương sáng, là ngọn đuốc chỉ đường.  

Chỉ vì sống trong tội lỗi làm cho tâm hồn chúng ta 
biến dạng, méo mó xấu xa. Không có ánh sáng chân lý 
làm sao chúng ta nhìn được mình đang sống trong tội 
lỗi, đang sống trong bóng tối. Chúa Giêsu xuất hiện 
như mặt trời công lý chiếu rọi vào từng ngóch ngách 
tâm hồn, để đưa ta vào con đường đầy ánh sáng, nơi 
đó không còn đau khổ, không còn dối trá ghen ghét, 
không còn phải chết. Đôi khi con người từ chối tin 
vào Thiên Chúa, từ chối ánh sáng mà Chúa Giêsu đã 
đem đến, nên họ mãi đắm chìm trong bóng tối, và 
sống trong sự giả dối, tội lỗi.  

Hình ảnh Chúa bị treo trên thập giá như ngọn hải 
đăng để chiếu soi nhân loại đang đi trong bóng tối tội 
lỗi, đang sống sa đọa chối từ Chúa, biết nhìn lên để 
quay về, để được cứu rỗi khỏi phải chết. Ngọn đèn 
tuy yếu ớt nhưng tỏa sáng trong đêm cũng đủ làm 
cho chúng ta có cảm giác yên tâm, nỗi sợ cũng tan 
biến. Ít nhiều nó cũng làm đúng nhiệm vụ là chiếu 
sáng, và giúp ta nhận thức được mình đang ở đâu. 
Hình ảnh Chúa bị treo lên thập giá, chết một cách tủi 
nhục để đem lại sự sống cho ai tin. 

Lạy Chúa, cuộc sống giữa ánh sáng và bóng tối vẫn 
luôn tiếp diễn trong lòng chúng con. Hai thế giới này 
chiến đấu không ngừng, chỉ vì chúng con vẫn chưa 
phân định rõ ràng, chúng con cần gì trong đời sống 
của chúng con. Thiên đàng một bên hỏa ngục một 
bên, còn con đang đứng ở giữa, nhưng con biết thế 
gian rất hấp dẫn mời mộc, choáng ngợp bao hứa hẹn 
phù vân, ấy thế mà con vẫn đam mê chạy theo, dìm 
mình sống trong bóng tối của thế gian. Thiên Đàng 
sao xa vời, con nhìn không rõ, không chứng kiến kiên 
định, đôi khi con mệt mỏi theo đuổi, kiếm tìm và gục 
ngã giữa đường. Nhưng con biết rằng Chúa vẫn bên 
con, soi dẫn con bước trên con người đầy chông gai 
gập gềnh, và Ngài đang ở phía trước chờ con, như 
ngọn Hải Đăng chiếu soi đường con tiến về Ngài. 
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