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Giả sử chúng ta đang bị mắc kẹt trong một đường hầm không có một tia sáng lọt 
vào, không gian đang bị bao phủ bởi bóng đêm dầy đặc, tối đen như mực. Chuyện 
gì sẽ xẩy ra? Chúng ta phải đối phó với hoàn cảnh đó như thế nào? Chúng ta phải 
kiếm tìm lối thoát ra sao? Hoàn toàn mất phương hướng. Vâng, chúng ta cũng 
đang ngụp lặn trong đường hầm của thế gian, cũng bị phủ kín bằng nhiều thứ 

bóng tối, đến nỗi mình tự hỏi tôi đang ở đâu? Tôi phải làm gì? Hay tôi không biết mình đang bị mắc kẹt 
trong những thứ tối tăm của thế gian, của sự dữ, của tội lỗi? 

Trong tình cảnh đó, nếu chúng ta không bình tĩnh thì sự bối rối, băn khoăn, lo lắng, sợ sệt, bế tắc…sẽ càng 
gia tăng và từ từ dẫn chúng ta đến trạng thái bi quan tuyệt vọng... Vào những thời khắc như vậy, nếu đức 
tin của chúng ta đủ mạnh, chúng ta hãy nhớ đến Chúa để cậy nhờ ơn Ngài, vì chỉ có Chúa mới có thể giúp 
chúng ta bước ra khỏi những tuyệt vọng đó. Chính Chúa mới là tia sáng len lỏi vào đường hầm tâm hồn 
của chúng ta, giúp chúng ta nhận ra chính mình. Đó là tia sáng của niềm hy vọng, giải thoát chúng ta ra 
khỏi bóng đêm đang che kín không gian nội tâm của chúng ta. Ánh sáng đó làm tái sinh lại sự sống, giúp 
chúng ta hồi sinh lại mọi ước mơ, dẫn chúng ta trở lại với cuộc sống an lành, đạo đức, không còn sợ hãi 
những thế lực bóng tối, và củng cố đời sống đức tin của chúng ta mạnh mẽ hơn.  

Ánh sáng mà Thánh Gioan Tẩy Giả muốn làm chứng, giống như một tia sáng chiếu thẳng vào đường hầm 
tâm hồn của chúng ta, giúp chúng ta nhận ra những tội lỗi, yếu đuối, bất toàn của chúng ta, và mời gọi mỗi 
người “hãy ăn năn sám hối,” để luôn được sống trong Ân Sủng của Thiên Chúa. Tiếng hô của Gioan Tẩy 
Giả, chính là tiếng gọi ăn năn sám hối, mạnh dạng đứng thẳng lên, để ánh sáng hy vọng của Đức Giêsu khai 
thông mở lối, chỉnh đốn lại con đường của tâm hồn mình. Chính trong ánh sáng thật này, Chúa luôn dõi 
theo từng bước chân của chúng ta, cứu vớt chúng ta đang sa vào con đường bất chính, hay mình đang mất 
thăng bằng để hướng tới cuộc sống tâm linh vẹn toàn và đầy ý nghĩa hơn từng ngày. Để quyết tâm quay 
lại con đường rợp ánh sáng chúng ta cần liên kết với Thần Khí Chúa, bám vào Ngài để Ngài cùng đồng 
hành với chúng ta trên mọi nẻo đường, cho dù có gập gềnh sỏi đá, chúng ta vẫn an dạ vững lòng.  

Ánh sáng mà Gioan làm chứng chính là Đức Giêsu Kitô. Bởi Gioan nhận ra rằng, sự xuất hiện của ông cũng 
chỉ là sự xuất hiện bắt nguồn tự con người, vì thế ông không thể là ánh sáng, bởi tự con người không thể 
kiến tạo nên nguồn sáng. Chỉ có Đức Kitô, Đấng tự Thiên Chúa mà đến mới có thể là ánh sáng mang lại ơn 
giải thoát cho con người. Đức Kitô là hiện thân của yêu thương, của sự bao dung và tha thứ, của sự cảm 
thông, và đó chính là ánh sáng mà nhân loại đang cần tới, vì chỉ có yêu thương mới đem lại bình an, chỉ có 
lòng bao dung mới kiến tạo được an vui. 

Trong Tin Mừng hôm nay, Gioan giới thiệu Chúa Giêsu đã ở giữa anh em rồi. Nhưng mà anh em không 
biết! Và rồi Gioan đã làm chứng cho sự hiện diện của Chúa Giêsu: không bằng lời nói mà bằng chính cả 
cuộc đời của mình. Bằng chứng, chúng ta thấy Gioan, vì lẽ phải, vì sự thật, vì sự công chính, đã chấp nhận 
mất mạng sống mình. Là Kitô hữu chúng ta cũng phải có trách nhiệm như Thánh Gioan, là làm chứng cho 
người khác biết rằng: Chúa chính là Đấng phải đến trong trần gian, Chúa mang niềm vui và sự sống cho 
mọi người. 

Để chuẩn bị tâm hồn đón nhận Chúa. Ngày hôm nay, chúng ta nhìn lại cuộc đời của chúng ta. Để chúng ta 
xin Chúa thêm ơn cho chúng ta. Để chúng ta mở lòng ra đón Chúa đến thật sâu: trong lòng, trong trí, và 
trong cung cách sống của chúng ta. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta, để Chúa đong đầy chúng ta, bằng cả 
cuộc đời có Chúa. Và để rồi từ đó, chúng ta mới giới thiệu CHÚA cho người khác như Thánh Gioan Tẩy Giả.  

Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta, hãy can đảm ra khỏi con người ích kỷ, nhỏ bé, tầm thường của 
mình. Xin cho Lời Chúa và tình yêu của Ngài thúc đẩy tâm hồn chúng ta, để chúng ta có thể sống đời sống 
mới, đời sống chứng nhân cho Chúa, cho tình yêu của Ngài.                            
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